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Wat was het fijn om u weer te 
ontmoeten in de week van 18 augustus. 
Tijdens de twee informatiebijeen-
komsten en vooral op vrijdagmiddag 
22 augustus in Chapeau! voelde ik hoe 
betrokken u bent bij Het Laar. Samen 
met Harrie Keusters, onze voorzitter 
van de bewonersraad, ging ik in gesprek 
met bewoners en contactpersonen 
over wat er leeft in ons huis en hoe we 
samen verder bouwen aan de toekomst.   

We spraken over veranderingen in Het 
Laar, zoals bijvoorbeeld in de horeca, over 
de viering van 50 jaar Het Laar en over de 
veranderingen in de ouderenzorg. Maar ook 
over hoe we communiceren met u en uw 
eerste contactpersonen, en hoe we onze 
dienstverlening blijven verbeteren.

Een bijzonder moment was het compliment dat 
we van u kregen over de zorg in de zomerperiode. 
Dat raakte me. Juist in een tijd waarin collega’s 
met vakantie zijn en roosters lastig rond te krijgen 
zijn, waarin we allemaal nog een stapje extra 
zetten, is het hartverwarmend om te horen 
dat u tevreden bent. Dat is te danken aan de 
inzet van onze medewerkers, vrijwilligers én 
mantelzorgers. Uw waardering is een groot 
cadeau voor ons allemaal.

In november is het weer de Dag van de 
Mantelzorger. U bent gewend dat we dan iets 
bijzonders organiseren. Dit jaar doen we dat net 
even anders – daarover leest u verderop in de 
Babbelaar.  Maar ik wil nu alvast zeggen: dank 
u wel. Voor uw zorg, uw betrokkenheid en voor 
alles wat u doet voor uw naaste.

Lonneke de Haan, Raad van Bestuur
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“Martijn Rozen schopte 
het op 52-jarige leeftijd tot 
(mede)directeur, en ging in 
2008 met pensioen, nadat 
hij in 2006 de prachtige 
nieuwbouw opende van 
de zaak.”

Martijn Rozen (81), bewoner van Laarzicht, 
kwam als 33-jarige baliemedewerker in 1977 in 
dienst van de groothandel aan de Tongerlose 
Hoefstraat. Alle rekeningen en facturen en 
boutjes en moertjes zijn door zijn handen 
gegaan. Hij schopte het op 52-jarige leeftijd tot 
(mede)directeur, en ging in 2008 met pensioen, 
nadat hij in 2006 de prachtige nieuwbouw 
opende van de zaak.

Oud textielpand
Menig Tilburger op leeftijd kan zich nog her-
inneren dat de Tegro (afkorting voor technische 
groothandel) in 1967 een klein winkeltje was 
op de hoek van de Goudenregenstraat en de 
Enschotsestraat. Er tegenover was het magazijn. 
Het winkeltje was in handen van de familie 
Spijkers. Begin jaren ’70 verhuisde het naar de 
Lovense Kanaaldijk, om in 1977 op de huidige 
plek, het bedrijventerrein op de Tongerlose 
hoefstraat terecht te komen. Tegro nam zijn 
intrek in het oude textielpand van Mutsaerts-
Van Poppel. Het terrein kreeg in de volksmond 
al snel de naam het Tegroterrein.

Goede zaak draaien
Martijn is het klassieke voorbeeld van ‘learning 
on the job’. “Ik kwam in dienst als baliemede-
werker en nam gaandeweg steeds meer taken 
op me. Ik heb het vak geleerd van oud-directeur 
Frank van de Meer. Samen met mijn compagnon 
Gert-Jan van den Boom, konden we ons voor-
bereiden op de overname, toen Frank er in 1996 
mee stopte.” Zoals Martijn het zo mooi uitdrukt, 
was hij de man van het kantoor en de handel, 
en Gert-Jan was het technische brein van het 
duo. Samen draaiden ze een goede zaak.

Behoud van naamsbekendheid
Tot de gemeente aankondigde dat ze het 
bedrijventerrein met de diverse gebouwen, 
grote en kleine zaakjes, wilden gaan saneren. 
Het was wel de bedoeling dat het een 
kleinschalig bedrijventerrein zou blijven, 
maar er zou ook woningbouw moeten gaan 
plaatsvinden. Voor Martijn en zijn compagnon 
brak een spannende tijd aan, voor Tegro was 
het belangrijk om daar te kunnen blijven, ze 
hadden er immers een grote naam opgebouwd. 

Maar renovatie van het terrein was ook 
welkom, vertelt hij. “Het was inmiddels een 
oud, vervallen terrein. En vernieuwing zou 
ook buiten Tilburg meer naamsbekendheid 
opleveren.” Toen tijdens de bouw bekend werd 
dat het nieuwe terrein het IJskelderhof zou gaan 
heten, gingen Martijn en zijn compagnon daar 
voor liggen. En ze kregen het gelijk aan hun 
kant, het adres bleef gelukkig Tongerlose 
Hoefstraat, oud en vertrouwd onder de klanten. 
Met een gerust hart openden ze in september 
2006 de nieuwbouw.

Kerstborrels en feestjes
Martijns vrouw Mariëtte (77) droeg ook 
haar steentje bij, naast haar eigen baan als 
secretaresse bij de Universiteit. Ze zorgde 
voor de sociale dingen, vertelt ze. “Met 
kerst verzorgde ik de kerstborrels, kocht 
de kerstpakketten, ik regelde de feestjes en 
de open dagen. Zo werd het toch nog een 
beetje een familiebedrijf. Tegro was een 
kleine zaak, met zo’n 11 medewerkers, 
waar ieder heel erg bij elkaar betrokken was. 
We hebben er goede herinneringen aan.”

De Tegro, wie 
kent die niet? 

Voor de kleine doe-het-zelver, de beunhaas, de vakman én grote bedrijven 
was én is de Tegro de leverancier voor installatietechniek, sanitair en alles wat 
daarbij komt kijken. 

>><
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Mariette, Lizette en Didi zijn regelmatig 
in Het Laar te vinden. Hun moeder/oma 
woont in Het Laar en zij proberen samen 
met hun familie het leven van hun moeder 
en oma zoveel mogelijk hetzelfde te laten 
zijn als het was. Nellie Overbeeke van de 
Bewonersraad ging met ze in gesprek en 
vroeg ze wat ze zoal samendoen. 

Mariette en haar moeder
Sinds maart 2025 woont de moeder van Mariette 
in Laarhoven. Iedere vrijdagmorgen is een speciaal 
moment voor hen beiden. Mariette helpt haar 
moeder met in bad gaan of douchen, altijd bijge-
staan door een zorgmedewerker om te helpen met 
de tillift. Daarna verzorgt ze haar moeders haren 
en nagels, en samen gaan ze naar de gezamenlijke 
woonkamer. Vaak helpt Mariette haar moeder 
met het smeren van de boterham.

“Ik wil graag iets terugdoen,” zegt Mariette. 
“Mijn moeder heeft altijd zorg gegeven, ze is er 
altijd geweest als moeder en oma. Ze vindt het 
douche- of badmoment heel fijn. Ze geniet 
zichtbaar en ik kan haar in alle rust verzorgen. 
Bovendien weet ik precies hoe ze haar haren wil 
hebben. Ik weet niet of mijn moeder mij nog 
herkent, maar als ik haar begroet met ‘hallo mam’ 
dan klinkt dat voor haar vertrouwd. Zowel mijn 
moeder als ik worden er blij van. Als dochter 
kan ik hier het verschil maken.”

Lizette en haar moeder
Lizettes moeder is vorig jaar verhuisd van 
Laarakker naar Laarstede. Samen met haar vier 
broers en zussen zorgt Lizette met veel liefde 
voor hun moeder. Ieder draagt op zijn eigen 
manier bij: boodschappen doen, de was, 
het bed verschonen, helpen bij afspraken en 
douchen. En ook de planten en afwas worden 
samen gedaan.

Lizette vertelt: “Vroeger kwam ik op zaterdag 
met mijn man langs om te kaarten of een puzzel 
te maken. Door het achteruitgaan van mijn 
moeder kan dat helaas niet meer. Nu ben ik als 
dochter haar denken en handelen. De rollen zijn 
omgedraaid, maar de liefde blijft hetzelfde.”

Eén-op-één aandacht is nu het fijnst voor 
haar moeder. Ondanks dat gesprekken voeren 
moeilijker is geworden, blijft het contact door 
samen dingen te doen. Samen met de zorg-
medewerkers zorgen de kinderen voor meerdere 
contactmomenten per dag. Zo maken ze samen 
deze laatste levensfase waardevol, met liefde 
en aandacht centraal.

Didi en haar oma
Elke donderdag bezoekt Didi haar oma in Laarakker. 
Ze lunchen samen, ruimen het appartement op 
en soms helpt Didi met de was of het verschonen 
van het bed. Ook neemt ze boodschappen mee en 

Momenten 
van geluk; 
samen zorgen 
voor de bewoner

“Mijn moeder 
vindt het 
douche- of bad-
moment heel 
fijn. Ze geniet 
zichtbaar en ik 
kan haar in alle 
rust verzorgen. ”

“De rollen zijn 
omgedraaid, 
maar de liefde 
blijft hetzelfde.”

Mariette en haar moeder

Lizette en haar moeder
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50 jaar Het Laar werd ook in de (na)zomer flink gevierd. We trapten 
in juli af met een nostalgische buitenbioscoop, waar de film Grease 
draaide. In de kermisweek hadden we een eigen draaiorgelfestival. 
Ook kwam op Roze Maandag Myrthe Zonneveld met haar kermis-
paardje langs. Met haar sprookjesachtige verschijning op een rijdend 
kermispaardje en mooie liedjes vertederde ze iedereen. 

“Oma heeft 
altijd voor ons 
klaar gestaan, 
nu doen wij dat 
voor haar.”

bekijkt samen met oma de post. Regelmatig 
begeleidt Didi haar oma naar afspraken, zoals 
ziekenhuisbezoeken. Op donderdagmiddag 
gaat oma vaak mee naar Didi’s huis, waar ze 
spelletjes doet met de achterkleinkinderen 
en samen met het gezin eet. Bij familiefeestjes 
is oma er graag bij. 

Ook de kinderen en andere kleinkinderen zijn 
betrokken bij de zorg voor oma. Didi vindt het 
vanzelfsprekend om voor haar oma te zorgen. 
“Oma heeft altijd voor ons klaar gestaan, nu 
doen wij dat voor haar. De familieband is sterk 
en iedereen draagt zijn steentje bij. Voor haar 
betekenen de bezoeken van de kinderen en 
(achter)kleinkinderen veel: ze voelt zich gezien, 
blijft betrokken bij de familie en ervaart warmte 
en gezelligheid. Zo maken we samen elke week 
waardevolle herinneringen.”

Dag van de mantelzorger 
Nellie: “Mantelzorg wordt steeds belangrijker. 
Deze verhalen laten zien hoe waardevol en 

plezierig het kan zijn om als naaste iets voor 
de bewoner te doen. Dat geldt ook voor onze 
thuiszorgcliënten die in de wijk wonen en hun 
naasten. Mantelzorg is niet alleen een manier om 
zorg te geven, maar ook om kostbare momenten 
samen te delen. We realiseren ons ook dat niet 
elke bewoner zoveel naasten om zich heen heeft. 
Maar misschien inspireert het u om na te
gaan wat u zelf kunt doen voor uw dierbaren. 
Samen maken we de dag aangenaam!” 

Het Laar en haar (wijk)bewoners zijn blij met 
hun naasten die samen met de medewerkers
en de vrijwilligers ondersteuning en een aan-
gename dag bieden. Op 10 november 2025 
zetten we de naasten in het zonnetje. Het is dan 
de nationale Dag van de Mantelzorg. Samen 
met de Vrienden van Het Laar zorgen we voor 
een leuke verrassing. Op deze dag bedanken 
we alle naasten voor alles wat ze doen voor de 
bewoner. Want de liefde en zorg zijn onmisbaar, 
ook al is het soms zwaar. De inzet van de 
naasten verdient een groot applaus!

Didi en haar oma
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kerstdiner in Het Laar ,december 1975

In augustus organiseerden we Burendag, een dag vol verbinding. We nodigden de directe buren in 
de wijk van Het Laar uit om ook een middag in onze mooie binnentuin te verblijven. Samen met de 
bewoners en enkele naasten genoten ze van de knuffeldieren van de Snoezelfarm, de prachtige klanken 
van de top Big Band 4 Swing en de leuke prijzen in de loterij. We konden gelukkig de hele dag buiten 
zijn, ook al stak er soms een stevig windje op. Burendag in Het Laar wordt een mooie traditie! 

September was een maand vol nostalgie. Is dat toeval, omdat de dagen weer gingen korten? 
Er stonden een paar topactiviteiten op de agenda waarmee we helemaal teruggingen in de 
tijd. Het begon met de mini-expositie 50 jaar Het Laar. Met kleding uit die tijd, huishoudelijke 
voorwerpen en de geschiedenis van Het Laar, begonnen de verhalen van 50 jaar geleden te 
leven op het binnenplein. 10 september gingen we naar de afhaalchinees, net als vroeger. 
En de Brabantse zanger, verteller en dialectspecialist Cor Swanenberg trad op met zijn maat 
Henk Verhagen op accordeon met prachtige kleine liedjes van vroeger. 

>><
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Tilburgse 
bijnamen  

Een paar weken geleden was ik voor het 
eerst in twintig jaar weer in de Efteling, 
met onze twee oudste kleinkinderen 
van vier. En ik vond het de overtreffende 
trap van beleving. Geen medewerker die 
niet glimlacht of groet. Als de stoomtrein 
passeert, staat het personeel vrolijk te 
zwaaien alsof ze de koning uitzwaaien. 
Toen wij de koffiebeker te groot vonden, 
verdeelde de serveerster de inhoud over 
twee bekers — en rekende er maar één 
af. Dat is pas toveren, zonder toverstok. 

Natuurlijk hielp het dat wij er die dag ook super veel 
zin in hadden. Het weer zat mee en de wachtrijen 
waren prima te doen. Alsof we in de sfeer van het 
park werden gezogen,  werden we steeds vrolijker.

En ik weet het, Het Laar is geen sprookjespark. 
We hebben geen Pardoes, het is hier lang niet 

altijd een Droomvlucht en hier moet je soms 
best lang op iets wachten. Maar toch dacht 
ik daar: wat zou het mooi zijn als wij ook een 
vleugje Efteling-magie hadden. Want soms 
wordt er wat gemopperd in Het Laar: over 
de soep, over wachttijden of de placering bij 
evenementen. Dat hoort een beetje bij het 
leven, maar het helpt niet om het gezelliger te 
maken. Echte gezelligheid — of gastvrijheid, 
zo je wilt — werkt pas als het van twee kanten 
komt. De één biedt de arm, de ander beweegt 
mee. In de Efteling werkt dat ook zo: de ene 
glimlach lokt de andere uit. Wie goed doet, 
goed ontmoet. Zo simpel is het.

Het Laar is dan geen Efteling, maar met een 
beetje goede wil kunnen we er best een 
sprookje van maken. Een vriendelijke blik, een 
klein gebaar of een glimlach kost in ieder geval 
veel minder dan een Eftelingkaartje.

Een vleugje Efteling in Het Laar
Bewonersraad

Als je in Tilburg woont en luistert naar 
de naam Tuerlings is de kans groot dat je 
opgezadeld wordt met de bijnaam de Tuut. 
Heet je Sjef Schapendonk dan is de kans 
reëel dat je Sjef Schaop genoemd wordt.

De bekendste bijnaam voor een inwoner 
van Tilburg is Kruikenzeiker (Krèùkezèèker). 
In vroeger tijden kende Tilburg veel textiel-
fabrieken. Inwoners spaarden urine in kruiken. 
Deze werden opgekocht door de textielfabrieken 
om de wol te wassen. Tijdens carnaval wordt 
Tilburg Kruikenstad (Krèùkestad) genoemd. 
In de Nieuwlandstraat vinden we het beeld 
van de kruikenzeiker. 

Wie ooit dansles gevolgd heeft bij dansschool 
van Kruisselberge in de Willem II-straat zal hem 
ongetwijfeld gekend hebben. Karel Heijman. 
Beter bekend als Kareltje Kus. Karel was er 
assistent dansleraar. Hij bezat wellicht meerdere 
vaardigheden dan dansen…  

De Frik was de bijnaam voor frater Frederico 
van Dongen. Jarenlang was hij hoofd van de 
Pius X-school in de Theresiastraat te Tilburg. 
Met harde hand wist hij de orde te handhaven. 
Streng als hij was durfde hij gerust met een 
liniaal een tik op de vingers van ‘stoute’ 
leerlingen te geven.  

Veel fraters hadden een bijnaam. Ook op de 
Pius X-school. Frater Ladislas werd genoemd 
Latje, frater Antonius Tôontje en frater Jerôme 
frater Slagroom. 

Fien van Eijck had een antiekwinkel in de 
Heuvelstraat hoek Monumentstraat. Daarna 
korte tijd in het pand Monumentstraat 6, 
vroeger de locatie van de familie Bressers. 
Met haar man Martinus van Beurden had ze 
een tweeling, twee dochters, geboren in 1923. 
Ze werden de Fientjes genoemd. 

De uit Vlaanderen afkomstige Henri 
Vastersavendts en zijn zoon Jos waren in 
het begin van de 20e eeuw directeur van 
de Tilburgse Muziekschool in de Noordstraat. 
Hun vrouwen werden wel vat ze saoves 

(pak ze ’s avonds) genoemd. 

Gebouwen kunnen ook een bijnaam hebben. 
Denk aan Magere Josje, de slanke kerktoren 
van parochie ‘De Goede Herder’ in de wijk 
’t Zand te Tilburg.

En last but not least een familielid. Jozef 
Naaijkens was een neef van mijn vader. In 
zijn vrije tijd was hij vaak op het voetbalveld 
te vinden. Maar de scheidsrechter hoorde 
hij nooit fluiten. Hij had later een winkel in 
verf en behang in de Korveldwarsstraat. 
Hij werd Dôove Joozef genoemd.

Jos NaaijkensDansschool van Kruisselberge

Vrienden maken het verschil

In september hebben De Vrienden 
van Het Laar, onder het toeziend oog 
van Pierre van Broekhoven, weer een 
gezellige bridgedrive georganiseerd. 
Twintig paren hebben zes spelrondes 
gespeeld, met een onderbreking voor 
het nuttigen van een heerlijke lunch en 
een lekker glaasje met een borrelhapje. Na afloop konden alle deelnemers hun prijsje 
uitzoeken. Het was een close finish, waarbij het winnende paar Leo Vriens en Anke Donders 
één punt meer haalde dan de nummer twee en drie punten meer dan de nummer drie. 
Iedereen vond het een succes en voor herhaling vatbaar.

De betrokkenheid van familie en vrienden is van grote waarde om de dag van de bewoner 
aangenaam te maken. Het bestuur van Het Laar en het bestuur van De Vrienden van Het Laar 
hebben besloten gezamenlijk aandacht te besteden aan de Dag van de Mantelzorger.   
Op pagina 8 kon u al daarover al lezen. 

Draagt u Het Laar ook een warm hart toe en wilt u ons steunen? 
Meldt u aan als donateur. Wij zijn blij met elk bedrag. U kunt jaarlijks, maar ook maandelijks 
een vast bedrag storten. Het rekeningnummer is NL19RABO 0191275468 t.n.v. Vrienden van 
Het Laar. Waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank. De Stichting Vrienden van Het Laar is 
aangemerkt als ANBI waardoor donaties financieel aftrekbaar zijn.

De slanke kerktoren van parochie ‘De Goede Herder’ 

Het beeld van de kruikenzeiker
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Herinneringen 
ophalen in 
de Mijmerij
De Mijmerij, een ruimte ingericht als 
huiskamer aan het einde van de gang in 
Laarhoven 1, is een plek waar we terug-
gaan in de tijd. Er staat een oude haard, 
stoelen en ander meubilair uit de jaren 50, 
er liggen kleedjes op de tafel, er hangen oude 
schilderijen en we vinden er huishoudelijke 
artikelen uit de verleden tijd. En natuurlijk 
wordt de koffie ingeschonken in een 
Royal Albert servies met bloemetjes. Heel 
herkenbaar voor veel van onze bewoners. 

Ingrid Lamerichs: “De Mijmerij is een plek waar 
we met bewoners bewust positieve herinneringen 
ophalen aan vroeger. De ouderwetse inrichting met 
allerlei herkenbare spullen en de foto van de Heuvel 
in Tilburg, zorgen ervoor dat iedereen zich meteen 
thuis voelt. De sfeer nodigt uit tot mooie gesprekken 
en het ophalen van fijne herinneringen. Medewerkers 
en bewoners delen verhalen met elkaar, waardoor de 
Mijmerij elke keer weer een plek vol gezelligheid is.”

Ingrid organiseert activiteiten voor de bewoners van 
Laarhoven. “In deze huiskamer gebeurt er van alles. 
Van spellenmiddag tot ontspannen wellnesdagen, 
van overleg tot bijeenkomsten van de tuinbeleving. 
Samen met Tomas Schalke, huiskamermedewerker 
van LH1, zorg ik voor de beleving in de Mijmerij. 
We bedenken nieuwe manieren om de ruimte nóg 
leuker te maken. Zo wordt er soms ouderwets, met 
de hand, koffie gezet en vullen we de ruimte met 
potjes kruiden die heerlijke geuren verspreiden. 
Ook geuren herinneren aan het verleden.”

De mannenclub
De Mijmerij is ook toneel van de mannenclub. 
Elke vrijdagmiddag verzamelen een aantal heren 

en soms ook dames in deze speciale ruimte in 
Het Laar. De Mijmerij is dan een plek van gezelligheid 
en gesprek. Al twaalf jaar lang komen hier bewoners 
samen met collega Jack de Leeuw en twee toege-
wijde vrijwilligers, Joep en Jozef, om met elkaar te 
praten onder het genot van een kopje koffie. 

Jack: “Aan tafel zitten meestal zo’n acht bewoners. 
Officieel heet het een mannenclub. Maar er zitten 
regelmatig toch ook dames aan tafel die zich in 
dit gezelschap goed staande weten te houden. De 
onderwerpen van gesprek? Die variëren van week 
tot week, afhankelijk van wat de bewoners zelf willen 
bespreken. We delen verhalen en halen herinneringen 
op. Of het nu gaat over vroeger, hobby’s, familie of 
gewoon het dagelijkse leven, elke bijeenkomst zorgt 
voor verbinding en een fijne sfeer.”

Aansluiten
Bewoners van alle woonlocaties zijn welkom bij 
de mannenclub. Wilt u of uw naaste aansluiten 
bij de mannenclub? Zoek dan contact met Jack de 
Leeuw, werkzaam in het team Laarhoven 1. 

 

Stijlvolle hoedjesdag
Op Prinsjesdag draait het niet alleen in Den Haag om hoedjes! 

Ook in Het Laar schitterden bewoners op de derde dinsdag van 
september met de mooiste creaties. Heren en dames die wonen 
in Laarhoven poseerden trots voor de camera. Het resultaat? 
Een prachtige serie zwart-wit portretten die de sfeer van deze bijzondere 
dag mooi vastleggen. Op de foto collega Stacy en mevrouw Sterenborg. 

Vrijwilligers in het zonnetje

Naast de heerlijke gerechten stonden waardering, 
ontmoeting en verbinding op het menu van de 
vrijwilligers bedanklunch. Dit is elk jaar weer een 
feestelijk moment waarvoor alle, bijna 200 vrijwilligers 
een uitnodiging krijgen.  

Voor Gonnie Grevers, sinds juli onze vrijwilligers-
coördinator, was het een mooie kans om veel vrijwilligers 
persoonlijk te ontmoeten. “Wat leuk om zoveel bekende 
én nieuwe gezichten te zien! Er zijn nog steeds vrijwilligers 
die ik graag beter wil leren kennen,” vertelt Gonnie.

Een aantal jubilarissen werd extra in het zonnetje gezet. Onder luid applaus ontvingen zij een kleine 
attentie en welgemeende woorden van dank. Volgens Gonnie is de bedanklunch hét moment om stil 
te staan bij de onmisbare inzet van alle vrijwilligers: “Dank aan alle vrijwilligers – jullie zijn goud waard!”

>><
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De tweede rit vond in augustus plaats en was 
met mevrouw Van den Broek, haar man en dochter. 
“Ze woonden vroeger in de Hasselt en het Goirke, 
dus daar ging de rit onder andere naartoe. Bij de 
Hasseltse Kapel stapten we uit om een kaarsje te 
branden. Daarna gingen we via de Tivolistraat en 
de St. Josephstraat naar de Piushaven en sloten we 
de middag af met een koffie en een heerlijke 
limocello bij de Italiaan aan de Piushaven.” 

Als laatste was de heer Broos aan de beurt. Zijn 
twee dochters en een schoonzoon gingen mee. 
“Toen ik vroeg waar hij naartoe wilde, wist hij het 
niet. ‘Doe maar wat’, zei hij. Dus ik reed via de 
Reitse Hoevenstraat naar de Hasseltse Kapel, omdat 
daar alle Tilburgers wel herinneringen aan hebben. 
‘Dan wil ik ook wel naar Peerke Donders’, zei hij. Daar 
stapten we uit, liepen de kruisweg en bezochten het 
geboortehuis van Peerke. Daarna reden we via de 

Hasseltrotonde, het textielmuseum en de Spoorzone 
terug en gingen via de Tivolistraat, langs 013 naar 
het stadsforum. Zijn dochter vertelde dat meneer in 
de Berkdijksestraat geboren was, dus op weg naar 
Het Laar reden we ook nog zijn geboortehuis.”

“Het was echt heel leuk om chauffeur te zijn en 
de mensen door de stad heen te loodsen. Tijdens 
de rit kletsten we gezellig en ging het altijd over hoe 
het vroeger in Tilburg was. Bij de familie Van den 
Broek ontdekten we al pratend dat we in de verte 
familie van elkaar zijn. De ritjes duurden telkens een 
uur of drie. Maar de lengte maakt eigenlijk niets uit. 
Ik merk dat als de bewoners er gewoon even uit 
zijn, dat dat hen al heel goed doet. Er samen met 
de familie op uit gaan is voor allemaal leuk om te 
doen. Ook de familie geniet ervan om even pa of 
ma uit de sleur mee te nemen. Ik zou dat voor 
alle bewoners wensen.”

Met de bus 
aan de boemel
In april presenteerden Jan Frijters en 
Hans Swolfs een leuke quiz in Het Laar 
over de Tilburgse taol. De winnaars van de 
quiz kregen een medaille, maar de echte 
hoofdprijs bestond uit een rit met de Laarbus. 
Ze mochten zelf kiezen welke plek in Tilburg 
ze wilden bezoeken. Hans, die als vrijwilliger 
de Laarbus reed, kijkt terug op drie hele 
leuke ritten met de winnaars, die inmiddels 
hebben plaatsgevonden. 

“De winnaars konden zelf uitkiezen waar ze naar 
toe wilden. En natuurlijk mochten ze ook enkele 
introduceés meenemen.” De eerste rit was met 
mevrouw Groenleer en haar partner. Ze wilde naar 
de Heyhoef, langs een vriendin van haar en naar de 
Rustende Jager. Hans: “Naar dat terras ging ze vroeger 
ook heel vaak. We reden via de Reeshof naar Loon 
op Zand, Udenhout en hebben lekker even op het 
terras van de Rustende Jager gezeten en genoten 
van een Udenhoutse Broeder. Daarna reden we 
weer binnendoor via Udenhout terug naar Het Laar.” 

“De winnaars 
konden zelf 
uitkiezen waar 
ze naar toe 
wilden.”

Mevrouw Groenleer en haar partnerMevrouw Van den Broek, haar man en dochter Meneer Broos, zijn twee dochters en schoonzoon

Foto’s door Hans Swolfs
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Afscheid 

Donderdag 21 augustus 
was de laatste bijeenkomst 
van de Zangclub, waarin 
tevens afscheid werd 
genomen van dirigente 
en pianiste Munira Jakunina. 
Met veel plezier begeleidde 
ze deze club jarenlang muzikaal, samen met vrijwilliger Cees van Spaendonk. Zangliefhebbers 
van Het Laar kunnen nu elke donderdagmiddag om 14.30 uur in Chapeau! zingen onder 
begeleiding van bewoner Wim Willart, samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers.
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Nieuwe 
fitnessruimte

U ziet het, Arno Smits (Er-op-uit!) staat 
in de spiksplinternieuwe fitnessruimte. 
Hier worden sinds een aantal weken de 
Laarfitlessen gegeven. De fitnessruimte 
wordt naast de lesmomenten ook gebruikt 
door de fysiotherapeuten van Thebe, 
Van Huykelom en Verberk. Er zijn ver-
schillende momenten in de week waarop 
u hier lekker zelf kunt sporten. Wilt u dat? 
Dan kunt u dat aangeven bij Arno. Hij kan 
u vertellen wat de mogelijkheden zijn en 
hoe het in zijn werk gaat.  

Met de nieuwe lesruimte zijn ook de tijden 
van sommige clubs aangepast. De bewoners 
die deelnemen aan de clubs zijn hiervan op 
de hoogte. Het nieuwe schema vindt u bij 
Er-op-uit! en in de Laarapp. 

Geen moeten maar willen
Fitnessactiviteiten maken onderdeel uit van 
de dagbeleving in Het Laar. Door zelfstandig te 
kunnen gaan sporten, hebben bewoners eigen 

regie. Dit sluit aan bij de nieuwe visie op dag-
beleving in Het Laar, die op dit moment nog in 
ontwikkeling is. Arno: “We willen bewoners meer 
invloed gaan geven op het aanbod aan activiteiten 
en clubs dat we in Het Laar aanbieden. Zo gaan we 
ervoor zorgen dat de activiteiten goed passen bij 
wat bewoners leuk vinden én aankunnen.”

“In de verschillende gebouwen werken we 
heel hard, maar los van elkaar. Dat willen we 
veranderen. Wat zou het mooi zijn als de teams 
van wonen en zorg nog intensiever samenwerken 
zodat we komen tot een integraal aanbod. Waarbij 
doelgroepen waar mogelijk bij elkaar aan kunnen 
sluiten. Dan kan elke bewoner een persoonlijk 
programma krijgen met activiteiten die bij hem 
of haar passen”, voegt Arno toe. 

Arno; Mijn hart ligt bij vitaliteit. Ik wil dat mensen 
zo min mogelijk stil zitten. Daar is je lijf gewoon 
niet voor gemaakt. Hopelijk gaan bewoners vaker 
deelnemen aan clubs en activiteiten als ze zelf 
meer inspraak hebben. Ik wil dat we bewegen 
wat mogelijk is. En dat met veel plezier!”

Het Laar breidt uit met 22 appartementen

Gezegden op z’n Tilburgs
Wie z’n èège nie kietelt die laagt nôot.
Wie zichzelf niet verwent lacht nooit.

Beter van de stad dan van ’n dörp.
Je kunt beter iets krijgen van een rijk 
persoon dan van een arme sloeber.

Kommendeer d’n hond en blaf zèllef.
Loop geen orders uit te delen en 
doe het zelf.

Wè d’n boer nie kent dè frèttie ôk nie. 
Wat de boer niet kent dat eet hij ook niet.

Die ’t brêed heej laot ’t brêed hange.
Wie wat te verteren heeft leeft er ook naar. 

Lillek in de luijer, schôon in de sluijer.
Wie een lelijk kindje heeft hoeft niet te 
wanhopen. Komt later goed.

Jos Naaijkens

Alweer denkt u? Ja, maar dit keer gaat het 
om bijzondere bewoners. Namelijk huismussen 
en vleermuizen. Naast het terras van Laarstede 
is een echte huismustil geplaatst, goed voor 
maar liefst 18 ‘appartementen’. Huismussen 
houden van een plekje in de buurt van bomen 
en struiken, dus deze locatie is perfect. En zo 
kunnen de bewoners van Het Laar ook fijn 
genieten van de vogeltjes.  

Ook aan de vleermuizen is gedacht: op ge-
bouw Laarakker zijn vier speciale verblijven 
voor hen geplaatst. Vleermuizen wonen graag 
zo hoog mogelijk. Daarom zijn hun huisjes 
stevig aan de gevel bevestigd, met een extra 
cementplaat als ondergrond zodat het niet 
te heet wordt in de zon.

De appartementen zijn ontworpen door 
architect Bierman Henket en waren onderdeel 
van de nieuwbouw van Laarstede. Een mooi 
initiatief dat bijdraagt aan een duurzamere 
leefomgeving. Zo zorgen we samen voor een 
fijne plek voor mens én dier! 
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Wilt u contact met Het Laar? 
Kijk dan op www.hetlaar.nl

Bonny en Rob (vrijwilliger) hebben ervoor 
gezorgd dat we de eendjes weer kunnen zien 
zwemmen in de vijver. Het overtollige riet is 
verwijderd. Rob is het gewend om zo’n grote 
broek aan te hebben, hij is een ervaren visser! 


